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Inleiding 
Vorige week Pasen gevierd. Het graf is leeg en het nieuwe leven wordt zichtbaar.  
 
Vandaag wil ik met je kijken wat er gebeurde vanaf de paasmorgen. Jezus is opgestaan. Het graf is 
leeg. Het grootste en meest beslissende moment in de historie van de wereld is gebeurd, maar op 
het moment dat het gebeurt is niemand er zich van bewust. Wat als wij het scenario mochten 
schrijven van Pasen. Ik denk dat paasmorgen met engelen, licht, donder en bliksem, tam tam 
vanuit het graf. iedereen loopt uit om te kijken wat er aan de hand is. De steen rolt weg en het 
licht breekt uit. Jezus wandelt naar buiten met zijn handen om hoog geheven als en voetballer die 
het beslissende doelpunt heeft gescoord. Iedereen is ooggetuige. Niemand kan er meer om heen. 
Jezus geeft een speech. De beste speech ooit. Hij legt uit wat de betekenis is. Iedereen is stil en 
valt op zijn knieën en aanbidt hem. Zijn discipelen zijn de escorte als hij vertrekt. De romeinen 
vallen voor hem neer. Herodes, Pontius Pilatus. De soldaten die zijn kleed hebben verloot komen  
het beschaamt terug brengen. 
Volg mij! Jezus krijgt alles aangeboden, en wordt nu als koning geprezen. Hij geeft de opdracht om 
het aan andere volken te vertellen en plant een landen trip met zijn discipelen. Overal waar hij 
komt lopen steden uit. De hele wereld knielt voor hem neer en volgt hem. 
 
De week voor Pasen is een roller-coaster van de masse en de enkeling om Jezus heen.  De weg na 
Pasen is een weg van enkelingen, verbijstering, ongeloof, verwarring. Hoop en wanhoop.  
Op Palm Pasen is het hosanna - grote vreugde 
Daarna een hele ander wending… 
Alle pijlen van duisternis en demonische arsenaal wordt op Jezus gericht. Boosheid, martelen, 
verraden, verlaten, bespotten, bestelen.  
Jezus de LIJDENDE Koning GEEFT de GEEST - De dood lijkt het finale instrument van de vijand. 
Maar Jezus is niet de speelbal van de duisternis. Hij is degene die Zijn leven GEEFT: 
 
Matt 27:50- 54 
50 Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 51 Op dat moment scheurde in de 
tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 
52 De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven 
gewekt; 53 na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en 
maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. 54 Toen de centurio en degenen die met hem 
Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige 
angst overvallen en zeiden: 'Hij was werkelijk Gods Zoon.' 
 
De dood van Jezus lijkt de overwinning van de duisternis. Maar Mattheus geeft al een doorkijkje 
wat er echt gebeurt. In het sterven van Jezus zit een uitbarsting van het Koninkrijk. Het 
voorhangsel (scheiding van het heilige der Heilige – de shekina heerlijkheid van God) en het heilige 
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daar waar mensen God zoeken en aanbidden is verscheurd – het is verzoend – hemel en aarde 
verbonden! 
De dood de laatste vijand is geen winnaar. Meer dan 500 gestorvenen worden zo overschaduwd 
met de kracht van Gods Geest die zich manifesteert – dat de graven en het dodenrijk ze niet bij 
zich konden houden! 
Twee kenmerken van Gods Koninkrijk – verzoening en heelmaking van alle dingen, dood 
overwonnen manifesteren zich. 
 
Matt 27:64 – 28:7 
64 Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen 
hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood,” en die 
laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ 65 Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. 
Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66 Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te 
verzegelen en er bewakers voor te zetten. 
 
Stille zaterdag: na de dood is het rijk van duisternis uitgepraat… er is niets meer aan toe te voegen. 
Duisternis kan vernietigen maar niets bouwen, heling, kracht van de heersers van de wereld 
kunnen stuk maken, zelfs doden, maar brengen geen leven.  
 
 
Opstanding uit de dood 
Matt 28:1-7 
 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala 
met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een 
engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop 
zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van 
angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik 
weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij 
gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen 
en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar 
Galilea, daar zul je hem zien." Dat is wat ik jullie te zeggen had.' 
 
ALS HET RIJK VAN DUISTERNIS IS UITGEPRAAT, BREEKT HET LEVEN VAN HET KONINKRIJK VAN GOD 
DOOR!  

  Legermacht van de Romeinen moeten voorkomen dat de belofte van jezus over de 
opstanding zou gebeuren 

  De legermacht van het Koninkrijk komt rolt de steen weg en gaat erop zitten. Het graf is 
open, en zal nooit meer worden gesloten. Legermacht van de keizer ligt op de grond.  

  De mensen die de autoriteit van de legermachten van de keizer vertegenwoordigen zijn 
doodsbang en liggen als voor dood op de grond 

  De mensen van het Koninkrijk krijgen de boodschap wees niet bang, en ontvangen hoop! 
 
 
 
Twee leerlingen op weg naar Emmaus Luk 24:13 
 
Spraken over wat er gebeurd was. Jezus komt bij hun lopen en vraagt hun waar ze over hebben 



Preek outline  

 
Rafaël Amsterdam Noord              pagina  3 
(c) 2011 Piet Brinksma 

Wat kan het goede nieuws blokkeren? 

 • Verwarring en angst (v22) (rond de opstanding, alles was zeer verwarrend en 
bedreigend, de zekerheden werden heel snel onderuitgehaald) 

 • Verloren hoop /desillusie vs21 (ze hadden verwacht dat Jezus de vrede zou herstellen 
van Israël, de zoon van David op de troon)  

 • Verdriet / terneergeslagen geest (vs17) 
Wat zijn de gevolgen?   

 • Verblinding v16; 31;32 (vertroebelde blik) 

 • Geen inzicht in de waarheid (v25) 

 • Niet durven overgeven/vertrouwen op Gods beloften(v25) 
25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet 
gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan 
om zijn glorie binnen te gaan? ’27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem 
geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 
Jezus vertelt hen over de schriften  
 
Hij doet als of hij wil doorlopen bij hun dorp. Maar hun nodigen hem uit om te blijven 
 
Bij het breken van de brood en het zegengebed drong het door wie Hij was. 
 
31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 

32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de 

Schriften voor ons ontsloot?’ 
Er is een geestelijk werk nodig van openen van inzicht: 

 • openen v31 en v45 Dianoigō : (woord wordt gebruikt bij breken van de vliezen) 

 • openbaren: het plaatje wordt helder en in een juist perspectief 
Checkpoint: heb ik een brandend hart, hoop, blijdschap van God? 
 
 
Ze gingen naar de leerlingen 
 
 
Jezus was aan Petrus verschenen 
De verhalen kwamen bij elkaar: ook aan ons 
Toen kwam Jezus in hun midden: Vrede uitsprekend.  
Ze schrikken en twijfelen 
Kijk mijn handen en voeten. Raak me aan en kijk goed 
Ze kunnen het nog niet geloven door vreugde :-) 
Hij gaat met ze eten 
Opnieuw legt hij de schriften uit, over wat er over Hem staat en in vervulling is gegaan 
Hij maakte hen ontvankelijk voor het begrijpen ervan 
Hij vertelde hun ook over de consequenties van de opstanding. De nieuwe hoop en de uitnodiging 
voor alle volken om in relatie met God te komen. 
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De hoop komt niet automatisch 
Zelfs als mensen die bij Jezus zijn geweest en door hem zijn voorbereid, hebben moeite om het te 
pakken. en als ze het pakken, lijken ze het soms weer te verliezen. Het kost moeite om onze 
harten, hoofd onze ideeën te open voor de werkelijkheid. Het is niet automatisch, niet een verhaal 
en dan heb je het. Er is ontmoeting voor nodig! 
 
Jezus is volop bezig met het helpen zien van de Hoop 
Jezus is na de opstanding druk bezig met ontmoetingen. Hij zet zijn engelen in om hem hierbij te 
helpen. Hij roept de naam van Maria. Hij loopt met de Emmaüsgangers. Hij ontmoet hen in het 
huis. Hij stelt ze gerust, legt het uit. Eet met ze. Laat ze zijn lichaam en zijn littekens zien. 

•HIj zoekt ze op als ze gaan vissen. Eet met hen 

•HIj praat met Petrus om zijn schaamte weg te halen 

•Hij opent hen hart door de bedekking door te prikken. 

•Hij bemoedigd hen en onderwijst hen over wat het betekent wat ze hebben meegemaakt 

•Hij zendt hen als getuigen - instrumenten  om anderen te laten zien wat er gebeurt 
 
En nog steeds! 
Nog steeds is God in de business van het openen van harten voor de prachtige waarheid van 
Pasen. Nog over de wereld zijn er duizenden mensen iedere dag die Jezus zien!  
 
Onze ontmoeting met de hoop van de opgestane Heer 
Herinner je toen je hem ontmoette en je hart brandende in je was! 
Keer daar naar terug, hou dat vast 
Nodig Jezus uit om te blijven in je huis. Eet met hem. Hou hem vast 
Vrede zij je (ontvang zijn vrede) 
Ontvang de Heilige Geest, de Geest van de waarheid die alles te binnen brengt 
 
Schrik niet van ongeloof, of als we het even kwijt zijn 
Hij schrikt niet van de twijfel en de troebele ogen - hij komt naast je lopen. 
Laat hem opnieuw je hart openen en het brandend maken 
Je hebt het steeds weer nodig, en hij is niet boos  
Mis hem niet 
 
EFz 1:15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde 
voor alle heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17 Moge de 
God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat 
geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien 
waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 
19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 
Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de 
hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, 
alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in 
de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, 
voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. 
 
Getuigen van hoop! 
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Nu zijn wij net als de vrouwen, de Emmaüsgangers, mensen die het vertellen aan onze vrienden en 
buren . De HG maakt dat we getuigen zijn die iets hebben te vertellen. 
 
Openbaring van de opstanding is niet automatisch. Er is een wonder voor nodig. Een ontmoeting! 
God is hier aan toegewijd, dit is het tijdperk waarin de wereld mag horen en zien. 
 
 
Vernieuwing van Hoop! 
Dat God ons opnieuw mag openen, door onze verdrietige, vertroebelde, vertwijfelde of hopeloze 
hart heen. 
 
 
 
 


